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    Voorganger: Ds. Gerda van Vliet 

  Organist: Mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Jezus volgen = kiezen 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: 216:1, 2 en 3 Dit is een morgen als ooit de eerste 

 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Bemoediging en Groet 

 

Aanvangswoorden 

 

 



Lied: 274:1 Wij komen hier ter ere van uw naam 

 

Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 

wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 

Gebed om ontferming  

 

Lied: 274:2 Ontferm U God, kyrie eleïson 

 

Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

Leefregel: Ps. 15 

 

Lied: 274:3 Wij zingen samen van uw gloria 

 

Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Deut. 30:15-20 

 

Lied: Ps. 1:1 Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt (Nieuwe Psalmberijming) 

 

Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt, 

wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt, 

wie weigert om met spotters op te trekken. 

Gelukkig wie met blijdschap blijft ontdekken 

hoe rijk de wet is die de HEER hem geeft, 

wie dag en nacht uit deze woorden leeft. 



Schriftlezing: Luc. 14:25-35 

 

Lied: 670:1 en 6 Kom Schepper God, o Heilige Geest 

 

Kom Schepper God, o Heilige Geest, 

daal in de mensenharten neer, 

zij zijn uw schepselen geweest, 

herschep hen in genade, Heer. 

 

Maak ons geloof zo vol en schoon 

dat het de Vader leert verstaan 

en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 

o Geest van beiden uitgegaan. 

 

Verkondiging 

 

Lied: 841:1, 2 en 4 Wat zijn de goede vruchten 

 

Wat zijn de goede vruchten, 

die groeien aan de Geest? 

De liefde en de vreugde, 

de vrede allermeest, 

geduld om te verdragen 

en goedertierenheid, 

geloof om veel te vragen, 

te vragen honderd-uit; 

 

geloof om veel te geven, 

te geven honderd-in, 

wij zullen leren leven 

van de verwondering: 

dit leven, deze aarde, 

de adem in en uit, 

het is van Gods genade 

en zijn lankmoedigheid. 

 

 

 

 



Maar wie zich door de hemel 

laat helpen uit de droom, 

die vindt de boom des levens, 

de messiaanse boom 

en als hij zich laat enten 

hier in dit aardse dal, 

dan rijpt hij in de lente 

tot hij vruchtdragen zal. 

 

GELOOFSBELIJDENIS 

 

Lied: 344:1, 2 en 3 Wij geloven één voor één 

 

Wij geloven één voor één 

en ook samen: 

de Heer is God en anders geen. 

Amen, amen. 

 

Wij geloven in de naam 

Jezus Christus, 

gestorven en weer opgestaan. 

Halleluja! 

 

Wij geloven dat de Geest 

ook nog heden 

de wereld en onszelf geneest. 

Vrede, vrede. 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Dankzegging en voorbede  

 – Stilte  

 - Onze Vader 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

 2e. Pastoraat en Eredienst 

 

 

 



Slotlied: Geroepen zijn wij (Van Harte 46, Mel. Lied 272) 

 

Geroepen zijn wij door de stem van lichter leven 

die dwars door breekbaarheid aan de voorlopigheid 

van dag en uur de kleur van vaste duur wil geven: 

een blijvend visioen, de smaak van eeuwigheid. 

 

Geroepen zijn wij, om die stem hier te beamen. 

Om wederwoord te zijn, in blijdschap of in pijn, 

Hem na te spreken die nu voortaan met ons samen 

een leven lang zal gaan en weggenoot wil zijn. 

 

Geroepen zijn wij, om gezegend op te leven. 

In woorden en in daad de stem die met ons gaat 

als rode draad in al wat hier is te doorweven: 

het woord dat adem schenkt, dat God ons niet verlaat. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Amen – Lied 415:3  
 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud  gebouwen 

 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 



Nieuwsbrief 
Omzien naar elkaar 

 

Elkaar zijn wij gegeven om de ander niet alleen te laten gaan. Daar 

waar ziekte is. Waar verlies en pijn zijn ingebroken in het leven. 

Samen de weg lopen, geeft adem om verder te gaan. Dat is iets van 

God laten zien en ervaren in het omzien naar elkaar. Dan delen we dit 

gebedslied van Alfred Bronswijk (uit: Rakelings nabij): 

 

Schenk mij de adem van uw kracht, om elke dag een lied te zijn, 

een psalmgezang zelfs als de nacht de klank kent van verborgen pijn. 

Heer, laat mij leven als uw kind, als wuivend gras in lentewind. 

 

Open inloop dinsdagmiddag 

Van 14.00 – 16.00 uur is de zijdeur van de kerk open om even binnen 

te lopen bij ds. Gerda van Vliet. Ik zit voor u klaar in de consistorie en 

zie uit naar uw komst! Koffie en thee staan klaar. Welkom!! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: mevr. A. Winkel 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. D. Schuttrups,Jagerslaan. 

Dhr. G. Hulsink, Wijkstraat. 

Dhr. B. Ziengs, Herendijk. 

 

Jaarboekje  

Er komt binnenkort een nieuw Jaarboekje. 

Het is gebleken dat veel gemeenteleden hiervoor echter geen 

belangstelling hebben. 

Daarom is besloten om het boekje alleen op verzoek te verstrekken. 

Gemeenteleden die een jaarboekje willen ontvangen kunnen dit  

voor 1  augustus 2024 kenbaar maken door: 

te bellen naar telefoonnummer: 06 29077167 (scriba Hilly Lanjouw) 

een mail te sturen naar: scriba@pknnav.nl  

De intekenlijst invullen. (ligt voor in de hal of tijdens het koffiedrinken) 

Het boekje zal t.z.t. bij u thuisbezorgd worden 

 

mailto:scriba@pknnav.nl


Boeken, boeken en nog eens boeken….. 

 

Inmiddels is het al enige tijd mogelijk om een boek te 

kiezen om thuis te lezen uit de boekenkasten die op het 

podium staan in de grote zaal. 

Hier wordt gelukkig door velen al gebruik van gemaakt. 

Er is volop keuze: (Streek-)romans, thrillers, gedichtenbundels, 

oorlogsboeken en vele andere soorten. Er is vast wel iets moois voor u 

bij. 

Voorlopig hebben we boeken voldoende in voorraad. 

 

Legpuzzels 

Nu kwam onlangs het voorstel om ook legpuzzels neer te leggen die 

meegenomen kunnen worden naar huis om in elkaar te leggen. 

Na enige tijd kunt u deze dan weer ruilen voor een ander exemplaar. 

Mocht u zelf thuis (complete) puzzels hebben liggen die hiervoor 

gebruikt mogen worden, dan kunt u deze meenemen en in de 

achterzaal op het podium leggen. De puzzels komen in een apart kastje 

te liggen. 

Hopelijk kunnen we velen hiermee een plezier doen. 

 

Deurcollecte zondag 28 juli Kinderopvang in Moldavië 

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan 

hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland 

om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen 

zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. 

Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het 

risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en 

drugsindustrie.  

 

Situatie in Oekraïne  

In Moldavië worden Oekraïense vluchtelingen gastvrij ontvangen. De 

Moldavische bevolking, regering en humanitaire organisaties zetten 

zich onophoudelijk op voor de vluchtelingen. Onze partners in 

Moldavië geven een update van de situatie. 

Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen en hebben de 

handen ineengeslagen om kinderen een betere toekomst te geven. De 

kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn 

in kerken. Ze krijgen volop aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en 



hulp bij hun huiswerk. Ook kunnen ze sporten en  zijn er creatieve 

activiteiten onder leiding van opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken 

deze kinderen voor het eerst  wat het is om op liefdevolle manier met 

elkaar om te gaan, een ervaring voor de rest van hun leven. 

Er zijn in Moldavië 45 kindercentra waar 1400 kinderen opgevangen 

worden. De dagcentra zijn 3 ä 5 keer per week na schooltijd open. In 

de centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. 

We hopen dat u dit project van harte steunt. 

De Taakgroep Diaconaat 

 

Zondag 28 juli 

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie  

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Project Moldavië 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl  

 

http://www.pknnav.nl/
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